Zalig de mensch, die in den Naam des Heere zijne
hoop stelt, en zich van ijdelheid en bedrog heeft
onthouden. . Ps. XXXIV. 5.

BID VOOR T DE ZIEL
van Mevrouw

MONICA VAN ELSUWE

weduwe van Mijnheer

SEVERIN DE SMET
geboren te Nederbrakel,
den 16 Oogst 1838 en godvruchtig overleden
te St. Martens-Lierde, den 6 September 1920.

Versterkidoorde H H.Sakramenten derstervenden.

De Heer heeft haar eene schoone ziel gegeven. 7ij
was eenvoudig en rechtschapen van hert. Zij was
rondborstig van aard en daarom heeft God haar
weerdig gevonden om den eeuwigen loon te ont-
vangen.

De ongerechtigheid heb ik gehaat en verfoeid,

maar uwe wet, o Heer, heb ik bemind, nit ganscher
herte heb ik U gezocht'en uwe woorden in den geest
bewaard opdat ik niet zou zondigen. Ps.CXVIil
In vrede zal ik slapen en rust genieten, want Gij,
o Heer; hebt mij in de hoop bevestigd. Ps.1V 9.
Heer doe met mij naar uwen heiligen Wil, gebied
dat mijne ziel in vrede ontvangen worde Job.11.6.
Mijn beminde Zoon, Gij die mijne vreugde en
mijne kroon zijt blijf standvastig in den Heer. (ad.
Phil. 1V. 1) en gij allen Bloedverwanten en Vrienden
Gij weet hoe ik mij onder u gedragen heb, de Heer
dienende in alle ootmoedigheid en onder tranen en
beproevingen die mij overkwamen : nu ik niets van
hetgene nutlig was heb achtergelaten. Maar steeds
-0op God mijn betrouwen heb gesteld. Gelijk ik voor
U allen zal bidden vergeet mij ook niet in uwe
gebeden,
Akten van Geloof, Hoop en Licfde.
7jaren en 7 quadr.
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