Eene eerekroon zijn de hooge jaren wanneer zij in
de wegen van gerechtigheid doorgebracht zijn.

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

VicToriA VAN ELSUWE

echtgenoote van Mijoheer
BPETRTL Si BB E EAE

geboren te Nederbrakel,
den 11 Sept. 1834 en aldaar god\ruchtlg overleden
den 18 December 1920.
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van alle godvruchtige Genootschappen der Parochie.
e

Het woord van den H. Paulus wordt algemeen aan-
vaard dat een geloof zonder de werken een dood ge-
loof is: daarom is het een eeretitel voor de dierbare
overledene dat zij haar vurig geloof getoond heeft
met de goede werken en broederschappen bereidwil-
lig te ondersteunen, Al wie haar kende zal van haar
deze getuigenis afleggen dat zij eene voorzichtige
wijze vrouw was die God vreesde; en daarom zal
hare gedachtenis in zegening blijven.

Voor de goede menschen is er vrcde in het leven,
vrede in het afsterven en vrede in den Hemel. Bon.

Beminde Echtgenoot en Bloedverwanten, stort
geene tranen over mij, maar geeft mij de kostbare
hulp van uwe gebeden, opdat wij elkander eens
mogen weerzien in den Hemel, waar geen schei-
den meer te vreezen is.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 100 dag. afl.

H. Vader Franciscus, bid voor ons. 100 d. afl.
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Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE,




