Ik heb den gocden strijd gestreden. H. PauL.

.I.

BID VOOR DE ZIELERUST
vAN MIJNHEER

HECTOR VAN GANSBEKE

zooN vaAN Edmond & Clothilde Tsjoncke

Lid der Weerstandsbeweging M. N. B.
Soldaat - Vriiwilliger
bij het 2¢ Batalj. Fuseliers 3¢ Komp.
geboren te Schovrisse den 23 Februari 1924 en
als soldaat gestorven te Ooy [ Holland ]
den 25 Maart 1945,
s et

Hector, zoon van Edmond Oud -Strijder van 1914-18,
was’n jongen met edel hart en strijders gemoed. Van
den eersten oorlog wist hij wat er zijn vader zoo me-
nigmaal had van verteld, en dat had zijn geest ge-
troffen en zijn hart ontvlamd. Hector zou ’n waardig
zoon zijn van Vader, bezield met edele gevoelens
voor Vaderland en Koning; hij ook zou strijder zijn
voor Vrijheid en Recht. — Toen in Mei 1940, het
Vaderland nog laffelijker aangevallen werd dan in
1914 door den zelfden verrader, dan reeds kookte zijn
bloed en de lust kwam bij hem op om te gaan strij-
den. Naarmate de oorlog duurde en de verdrukking
van den vijand toenam, groeide by hem den vasten
wil en kwam de beslissing, zoo haast mogelijk dienst
te nemen in 't leger;’t geen hij ook deed. Nu was hij
in zijo schik: de tevredenheid stond op zijn gelaat te
lezen; nu zou hij voor zijn ideaal leven en sterven,
Helaas, een dwaas ongeluk kwam een einde stellen
aan dat schoon ideaal leven! Hector gaf zich ten beste
voor de verlossing en vrijheid van Vaderland en
Koning; hij wilde godsdienstige Soldaat zijn voor
meerdere christelijke beschaving in Belgié en in de
wereld. God, die hij niet min diende dan zijn land,
zal bem barmhartig zijn en zijn brave Ouders nu
troosten in de beproeving.

Dr. PorTois Schoorisse,




