Gelijk het den Heer behaagde, is het geschied
de naam des Heeren zij gezegend. (Job)
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Zij .was eene rechtzinnige en godvreezende
vrouw, geschikt in haar gedrag en van jongs af
in deugd geoefend.

Haarétandvastlg geloof, hare volle overgeving
aah den wil des Heeren, hare christelijke be-
daardheid tegenover de dood hare vurige en aan-
houdende gebeden in hare stervens uur waren
een stichtend voorbeeld voor dezen die haar om-
ringden.

Beminde Echtzenoot, Moeder en Vrienden, ik
had niet gedacht U zoo vroeg te moeten verlaten;
maar wie kent de oordeelen Gods ? ondersteunt
en bemint elkander en weest mij steeds gedachtig
in uwe gebeden en communien.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid
300 dagen afl.
Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dagen afl.
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