Welzalig zij die steeds Maria gansch haar harte gaf,
En Jezus zocht en liefdrijk volgde van haar kindsheid af.
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Bid voor de ziel van

Mevrouw Juliette VAN GHELUE
weduwe van Mijnheer Urbain DE MOOR

geboren te Oudenaarde den |13 December 1862 en god-
vruchtig overleden te Bevere-Oud. den 15 Aug. 1945,
getroost en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was’'n achtbare & godvreezende moeder. I Mach. 7

Eenvoud en rechtschapenheid waren de 2 groote ken-
merken van haar leven. Wat zij op haren langen levens-
weg heeft gedaan voor haar gelietde kinderen en klein-
kinderen - Hoe bescheiden en innig goed, hoe nauwge-
zet en diep eerlijk ze steeds stond tegenover haar mede-
menschen - En hoe trouw ze t’allen tijde is gebleven aan
den Goddelijken Meester, zoowel in voor- als tegen-
spoed... dat knnnen zij getuigen die haar van dichtbij &
een tijdlang hebben gekend en gevoled. Want groot
vijand was ze van alle grootspraak en lofbetuiging: zij
sprak liever aan eenieder de taal van 't stille voorbeeld,
naar 't gewijde woord : «al wat gij doet, verricht het van
harte voor den Heer & niet voor de menschen.» Col. 111.

Zoo was haar leven schoon &stichtend en gansch haar
levensweg 'n stille doch zekere opgang naar den Hemel.

Op U, o Hemelmoeder, heeft ze altijd haar volle be-
trouwen gesteld! Hoe graag bad ze dagelijks uw gelief-
koosde Rozenkrans met het geloof en de warme liefde
van een waar Mariakind. Ook heeft ze de uitzonderlijke
genade gekend zonder langdurige ziekte - wat ze U zoo
dikwijls had gevraagd - op 't Hoogfeest van uw Hemel-
vaart, door Uw bemiddeling, haar vrome ziel aan haar
Schepper te mogen terugschenken.

Beminde kinderen & kleinkinderen, die allen mij zoo
nauw aan 't harte laagt, ik zegen u en ik dank u voor uw
kinderlijke genegenheid, u vooral mijn beste Valerie die
mij zoo liefderijk hebt bijgestaan; met vader zaliger zal
ik vanin den Hemel met teedere zorg over u blijven wa-
ken. Wilt met mijne bloedverwanten en vrienden alle
mijne ziel gedenken in H. Mis & uw dagelijksch gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

1878 Daux. A. VAN NESTE, BEVERE (OUD.)




