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eer, ik heb groote pijnen. geleden in mijn
thaam maar ik hieb ze met vreugde des
5 herten verdragen om uwentwille.
2 Mach. VI, 30

De dood is beter dan een bitter leven-en de
eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning,
Eccl. XXX. 17.

‘0. Heer, na mijné smarten - kwamen uwe
. vertroostingen mijne ziel verblijden.
. Ps XCIHI: 18; 19.
Lieve Ouders, Broeders en Zusters, weent niet
alsof ik dood ware: Ik leef in den hemel, met de
reien der maagden, bij dengenen dien ik op aarde
uit ganscher harte heb bemind. . H.Agnes Off
Zoet Hert van Jezus, ‘wees mijne liefde. !
- 300 dagen aflaat.




