0 Heilig Kruis, mijne eenige hoop, wees gegroet !

Mijn Jezus, Bermﬁartighaid voor de ziel van

uwen dienaar

OMER VAN HAUTEGEM

Zoon van
August en Victoria Van Den Bossche
geboren te Segelsem,
den 7 Februari 1885 en aldaar godvruchtigin den
Heer ontslapen den 2 October 1926.
Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden

Lid der genootschappen van den H, Francisous-Xa-
verius, het H Hart,het Gildeken en den H.Kruisweg.

De goedheid zijns harten, de aantrekkelijkheid
zijner inborst, zijn rijke geestes gaven, zijn ge-
rechtigheid en voorbeeldige godsvrucht, maakten
hem een teergeliefden zoon, een welbeminden broe-
der, een goeden vriend.

Is de hemel het einddoel onzer reis, het Kruis
is de Koninklijke weg die er heen leidt; en zoo
zagen wij hem jaren in ellende en lijden ;... nooit
ontviel de minste klacht aan zijne lippen: «niet
mijn wil, maar uw Wil geschiede ».

U, vriend Omer, vergeten we niet. Gij hebt uw
leven gemaakt voorbeeldig voor de jongelingen van
uwen leeftijd, troostrijk voor dezen die U in eer
en deugd grootbrachten en lief hadden.

Allerliefste Moeder, uw minnend moeder hart
heeft reeds zoo dikwijls gebloed...... heb dank om
uwe uitstekende zorgen. Duurbare Broeders en
Zusters, blijft moeders blijdschap, troost en steun-
stok in hare oude dagen.... weent niet; ook buiten
de grenzen van dit leven zal ik u beminnen, want
de liefde woont in de ziel en de ziel en sterft niet.
Samen met Vader en Mathilde zaliger bid ik voor
u allen.

Jezus, Maria en Jozef. (7 jaren en 7 quad. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j.7 q. afl.)
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