Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen
der gerechtigheid gevonden worden. Prov. XVI 13. o

weduwe van Mijnheer :
/  ISIDOOR DE WAELE .
/

/geboren te Segelsem den 11 November 1859 en af aal'.\{=
| godvruchtig in den Heer ontslapen 15 September 1933.
Voorzien van de H.H. Sacramenten.
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Zoo stil van aard en zoo zachtmoedig als zij
\en bovenal godsdienstig en oh! zoo deugdzaam, dheeft
zij haar leven schoon geleefd voorwaar, door ligf e;

leed: dat weten best degenen die haar als moeder :

den ; dat weten al degenen die haar kenden van Aichfe

'en haar achten en loofden om zooveel goeds/en
schoons. e
‘menigvuldige kwellingen en beproefingen van

ienen om ons van de aarde te ‘onthechten en
emel te doen verlangen. =

Mijne duurbare kinderen, dankom al-het genoegen
dat ik aan u beleefd heb! H;M gij mij lief hadt
en daarom: zoo gij weent om wat ge aan mij verliest,
stelpt dan uwe tranen bij de overtuiging dat ik voor
altiid gelukkig ben;

Welhaast zullen wij elkander wederzien.

Helpt mij door uwe gebeden en blijft steeds in onder-
linge liefde trouw vereenigd.

H. Hart van Jezus, hoop vandiein U sterven, geef
aan hare ziel de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.




