Des lijdens banden bonden mij...
Maar door de Dood werd ik weer vrij
En hoopvol keer ik weer

tot God, den Heer.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JAN-BaAPTIST VAN LIERDE,
Lid der Genootschappen van den H. Xaverius en
van Eerherstel aan het H. Hart van Jezus.
weduwnaar van

MEeEvVROUW MARIA VAN LIERDE,
geboren te Dettinge, den 8 Juli 1869 en overleden
in de Kliniek van Geeraardsbergen,
den 7 September 1937.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Hij was een man vol van geloof ; godvreezend en
vijandig van het kwaad : de wet der waarheid was
in zijnen mond, geene boosheid werd op zijne lip-
pen gevonden,in vrede en gerechtigheid heeft hij
gewandeld. i

Zonder dat hij zelve 't vermoedde was het uur
der eindelijke gerechtigheidaangebroken.Alsloon
van een offervaardig leven waarin hij als man en
vader steeds liefderijk zich zelve vergat om an-
dere gelukkig te maken, als loon voor zijn lijden
zal hij thans bij den Opperheer eeuwige rust en
vrede vinden.

Vaartwel, beste kinderen en familie, hebt dank
voor de genegenheid die gij voor mij hebt gehad,
dat de genade en de vrede Gods metu wezen en
blijft mij uwe liefde bewaren in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de ecuwige rust.

Druk. Van de Maele-Beeur.




