Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl. )
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer
Jan Baptiste Van Lierde
echtgenoot van Mevrouw
MARIE EULALIE LIEDTS

geboren te Ste Maria-Oudenhove den 7 Januari
1847 en aldaar overleden den 22 Februari 1938.

versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was een man vol van geloof, rechtzinnig
godvreezend en vijand van het kwaad.

Hij was vreedzaam en rechtvaardig in handel
en wandel en werd door iedereen bemind.

De hooge jaren zijn een eerekroon op de wegen
der gerechtigheid te vinden.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
gedurende zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in
‘het uur der dood begeert bevonden te worden.

O Maria op u, heb ik mijn betrouwen gesteld,
van u heb ik mijne zaligheid verwacht. :

Beminde echt zenoote, kinderen, kleinkinderen,
ik dank u voor uwe liefde en zorgen, blijit in de
vrees des Heeren, gij zult gelukkig zijn op aarde

_en hierna in den hemel; geeft mii nog een laatste
bewijs uwer liefde met veel tot lafenis mijner
ziel te bidden.

Tot wederziens in den hemel.

Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijne
zaligheid. (300 d. afl. )

Uitg. Leo Jooris, Ste Maria Oudenhove.




