't Geen God gegeven had, dat nam hij ’t zijnen tijd
des Heren heil’ge Naam zij hoog gebenedijd !

Engelachtig aandenken van
Rudi - Petrus VAN LIERDE

zoontje van

Albert en Georgette Fouquet,
geboren te Oudenaarde op 29 november 1963 en er
aan de liefde van zijn ouders ontrukt
op 5 juni 1966,
gezalfd met het H. Vormsel.

Lieve Ouders, broers, waarom die bittere tranen,

Hoort ! 't is Jezus stem, die nodigt mij zo zacht,
Ziet, d’Englen wenken mij ; zij komen mij vermanen
Dat in de gelukzalige rij mijn Jezus mij verwacht !

Maar ziet 't is Godes wil, 'k zal onderdanig wezen,

O dierbare Ouders, laat mij volgen Jezus stem,

Op deze zaalge stond, zijn goedheid, nooit volprezen

Brengt mij ten Hemel op ! 'k Wacht niet, ik viug
tot Hem !

O Rudi lief ; ga dan bij d’Englen wonen,

Ga bij Jezus troon, vraag zegen voor ons al,

Vraag troost voor onze smart, vraag dat wij eens
samen tronen,

In ’'s Hemels vreugd, als God ons roepen zal !

H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke




