st'leven is niets. Ce eeuwigheid is alles. Bossuet.

+ BID VOOR DE ZIEL %

van Mijnheer

ifons - Michel Van Maldergem

zoon van beider wijlen

-~
Mr Camiel en Mevr. Celine Schepens

< Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, den
Qogst 1915 en aldaar overleden den 24 Octob.1945.

@RPR®

{CHEL wiens afsterven wij nu betreuren, was een

erkzame en gedienstige jongeling, zijn opgeruimd

Takter, ziin edelmoedig hart, maakten hem bemind
van allen die hem kenden.

“De gezondheid is maar een ijdel woord, Het leven zelf

een droom. Toch, hoe kort het ook weze, trachten wij
ons doel te bereiken als het ons den weg opent naar
het Eeuwig Leven.

Genaderijke Jezus! ontvang mij tusschen die armen
welke uwe liefde voor mij heeft uitgereikt op het kruis.
Duurbare Broeders. Zusters en Rloedverwanten allen,
vroegtijdig worden wij hier gescheiden. Ik keer terug
tot mijn Schepper en vertrouw mij toe aan Zijn onein~
dige Barmbartigheid. ~ Ik dank U voor Uwe diepe
genegenheid en beveel mij aan in uwe gebeden, in
afwachting totdat wij te samen met onze betreurde
Ouders allen vereenigd zullen ziin in den-Hemel.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 guadr afl.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid. 300 d.afl
R. L. £

Druk. Octaaf Schautteet Trapstr. 21 Sottegem




