IN DE SCHADUW VAN HET KRUIS WIL IK RUSTEN.

+ ZALIG AANDENKEN «

van Jufvrouw

MARIE VAN MALDERGEM

dochter van Mijnheer

HENRI en Mevr. Emma VAN CAENEGEM

Geboren te St-Goriks-Oudenhove, den 5 Sept, 1920,
en er godvruchtig overleden den 13 Juni 1943.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden,

LID DER CONGREGATIE VAN O.L. VROUW
EN VAN DE CONFRERIE DER H. BARBARA.

CROXAC®

Bereiden wij ons tot de dood door een kriste-
lijk en godsdienstig ieven; daarin bestaat de
ware wijsheid op aarde.

Van hare kindsheid af leerde zij God vreezen en
zich van het kwaad verwijderen. Zij behaagde
aan God en daarom moest zij beproefd worden.
De verduldigheid in het lijden is eene onuitput-
bare bron van genade, het zekerste teeken
van zaligheid en ook de rechtste weg -naar
den schoonen hemel. __—H-Aug.
O Matia, gij waart mijne sterkte in mijne zwak-
heid, mijn troost in mijne droefheid, mijn
toevlucht in mijne ellenden, Gij zijt de hoop
van mijne zaligheid. H.Germana.
Duurbare Ouders, Broeder en Zusters mijne
scheiding is hard maar dat het gedacht van mijn
geluk hierboven u trooste.Hebt dank voor uw
goede zorgen, dat de Heer het u vergelde.
Vergeet mij niet in uwe gebeden!

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d.af.
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