Altijd was hij bereid en hij leefde zoodanig dat de
dood hem niet kon verrassen. Nav. van Christ.

.I.

BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

Mijnheer Juliaan-Jan-Baptist VAN MALDER

geboren te Itterbeek, den 8 April 1914,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 1 Juli 1935, gesterkt door de laatste Troostmidde-
len der H. Kerk en den Pauselijken Zegen.

‘Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want
zij zal hem een bron van geluk zijn. Ecel. I, 13.

De Heer had hem ons gegeven, de Heer heeft hem
ons ontnomen ; gelijk het Hem beliefd heeft, zoo is
het geschied. Job, I, 21.

Niets kan ons vergelden wat wij verloren hebben,
een goede zoon en broeder, wiens genegenheid en
liefde ons toehoorden en die uitsluitend voor ons
leefde.

Welbeminde ouders, broeders en zuster, uwe be-
proeving is zoo bitter ; de Heer heeft het zoo toegela-
ten, dat Zijn heilige wil geschiede. Vergeet mij nooit
in uwe gebeden.
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Jesus, Maria en Joseph, aan U mijn hart en mijne

ziel !
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De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats
te Itterbeek, op 3 Juli 1935, om 10 uur.
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Drukkerij F. Ringoet te Dilbeek




