Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW
Marie-Josephine

VANMARSENILLE

Echtgenoote van den Heer
Emile PEETERMANS
geboren te JEUK, den 22 December
1883 en aldaar zachtjes in den Heer

ontslapen, gesterkt met de genademid-
delen der H. Kerk, den 28 Juli 1943.

Heden leeft de mensch morgen is hij niet meer.
(Thoma Kempis)
hiad

Gelijk het den Heer behaagd is het g

De naam des Heeren, zij gezegend. ‘(Job.)

De betreurde overledene was een brave en altijd
bezorgde mceder.

Echtgenoot en kinderen had zij bovenmate lief ;
geen opoffering was haar te groot, geen arbeid te
zwaar ; wanneer het gold hen gelukkig te maken.
Verduldig verdroeg ze het lijden uit de handen van
den Heer, geduren de haar kortstondige ziekte.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, en
bloedverwanten ik verlaat U.

Vergeet me nooit in uw gebeden. Blijft onder
elkander vereenigd, dient den Heer getrouw.

Zoet Hart van Jezus ik betrouw op U.
(300 dag. aflaat).

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begra-
fonis zal plaats hebben in de parochiekerk van
JEUK op ZATERDAG 3! Juli 1943 te 10 u.

Agent, A. Sainte, Jeuk.
Druk. A. Roskam, Roost-Jeuk.




