Beroem u niet op den dag van morgen, want &ij
weet niet wat hij u zal medebrengen.
Spreuk. XXVII.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JEAN VAN MELLO

geboren te Overboulaere, den 10 D, ber 1844,
en aldaar schielijk overleden den 10 Januari 1918,

——

Hij was eenvoudig en rechtvaardig, God vreezend
en afwijkend van het kwaad. Job.1, 1
Hog gelukkig en verstandig is de mensch die nu
zo1dahig poogl te leven als hij wenscht bevonden te
worden bij zijn sterven. Navolg. Chr.
O Maria, gij waart mijn {roost in de droefheid,
miin foeviucht in de beproeving en de hoop mijner

zaligheid..., heb medelijden met mijne ziel en geleid
H. Alph.

haar in de vreugde des Heeren.
Ontfermt u mijner, gij mijne bloedverwanten en
vrienden,wantde hand des Heeren heeft mij geraakt,

GEBED

Wii bidden U, o Heer, oniferm U, volgens uwe
goedheid, over de ziel van uwen dienaar OANNES ;
bevrijd haar van alle besmetting der sterfelijkheid
en maak dat zij de eeuwige zaligheid geniete.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn laatsten
doodsstrijd. (100 d. afl.)

R. I.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Graote Markt, 10.




