De ouderdom is eene eerekroon als hij op de weg
der rechtvaardigheid gevonden wordt.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF VAN MELLO

echtgenoot van

Dame Maria-Theresia Cossyns
geboren te Overboelare, den 11 Maart 1856
en er godvruchtig overleden den 13 December 1940.
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.
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Hij was een man met een vast christelijk geloof, een
trouwe echtgenoot, een werkzame en voorbeeldige
huisvader en zijne kinderen moeten met dankbaar-
heid terugblikken op dit deugdzaam en offervol

leven.

Aan hem zijn toepasselijk de woorden van. den H.
Paulus : «<een vader zal zalig worden door het kriste-
lijk opvoeden van zijne kinderen, zorgend hen te be-
houden in het geloof, in de liefde en in een welgere-
geld leven».

Duurbare Echtgenoote wij hebben elkander lief
gehad en alle vreugde en smart gedeeld. Nu worden
wij van elkander gescheiden : dat Gods wil geschiede.
Geliefde Kinderen, hebt dank voor uwe goede zorgen
en kinderlijke genegenheid, eert moeder al de dagen
haars levens, blijft elkander genegen, leeft altijd als
voorbeeldige kristenen en vergeet vader niet in uwe
gebeden.

Geliefde Bloedverwanten en Vrienden, schenkt mij
een vurig gebed tot blijk uwer genegenheid.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U meer en meer
beminne, 300 d. aflaat.
R. I P.




