O Heere, uw heilige WiLgeschiede !

|
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

Maria-Bertha VAN MELLO.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw, van den
Allerheiligsten Rozenkrans, geboren te Overbou-
laere den 3 December 1895, overleden te Brussel,
den 10 Maart 1919, voorzien van de HH. Sakra-
menten der Stervenden.
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Als een weldoende geest is zij in ons midden
doorgegaan. Van God en de menschen bemind is
hare gedachtenis in zegen. Act. Eccl.

De Heer heeft haar ons gegeven ; de Heer heeft
haar ons ontnomen ; het is geschied gelijk het Hem
behaagde : dat de naam des Heeren gebenedijd zij.

: Job I, 21.

De maagden zullen het Lam volgen, overal waar
het gaat !

Heere, ik bood mij aan als uwe Bruid tot welzijn
van allen die mij lief waren, nu bied ik U mijn leven
tot hun geluk !

«Woorden der overledene »

Vaartwel, duurbare Ouders, broeders, zusters,
bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uwe
goede zorgen, genegenheid en liefde. Bidt voor mij
en ik zal met U en voor U bidden en voort deelne-
men inal uwe gevoelens, totdat wij opnieuw en
voor altijd vereenigd zijn in den Hemel.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7j.en7 quad. afl.

Onze Lieve Vrouw van den H. Rozenkrans, bid
voor ons. 300 dag. afl.

Onze Lieve Vrouwe van Afrika, red de arme zwar-
ten uit de boeien der zonden.

EDruk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.




