Nu, laat Gij uw dienaar heengaan in vrede,
volgens uw woord. Luc. II, 29,
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BID VOOR DE ZIEL

van

MARIE JOSEPHINE VAN MOLLE

weduwe van
JAN HEYNDERICKX
echtgenoote van

CAMIEL DE LEENHEER

Geboren te Lebbeke den 2 September 1849 en er
overleden den 23 December 1928.

P P —

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, kost-
baar als het eind van den langdurigen arbeid. als
de behaalde overwinning na veel slrijd, als het
begin der volmaakte veiligheid. H. Bern.

Haar sieraad was -niet een uiterlijke maar Je
verborgen wensch des harten, in de onbederfe-
lijkheid van een stillen, zachten geest, die voor
God hooge waarde heeft. Zoo sierden zich ook
dezen die op God hoopten Petrus III, 3, 5_

Om uwe liefdevolle goedheid, bidden wij u,
o Heer, heb medelijden met de ziel van onze
duurbare moeder, en maak haar, ontrokken aan
’t bederf der sterfelijkheid, deelgenoote van de
eeuwige verlossing.

O Maria, moeder van God en moeder van
barmhartigheid, bid voor ons en voor de overle-
dene geloovigen. (100 dag. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Lebbeke. — Joseph Pisane-Heyvaert, Kerksiraat.




