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Waartoe baat het leven, indien het geen voorbe-
reiding is tot een goede dood. H. Alf.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

Victor VAN MUYLEM
echtgenoot van
Mevrouw MARIA HUYSVELD

geboren te Ophasselt, de 2 Juni 1878 en godvruchtig
overleden te Sint Jans-Hemelveerdegem, de 27 Fe-
bruari 1950, voorzien van het H. Oliesel.

De rechtvaardige sterft in vrede, want de
dood stelt een einde aan de kwellingen van
zijn tijdelijk leven en leidt hem het volmaakt
geluk van het eeuwig leven binnen. H.Bern.

Laat ons de H. Wil van God aanbidden en
onderwerpen wij ons aan Hem en in de be-
proeving zal God ous ook de nodige troost
verlenen.

Beminde Echtgenote, Kind en Familie-
leden vaartwel, hebt dank voor de genegen-
heid en tedere zorgen, waarmede gij mij hebt
omtingd, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.
Men leze de 4 Akten tot lafenis zijner ziel.

R. I. P.

De familien VAN MUYLEM, HUYSVELD,
VAN LIERDE, MACHTELINCKX,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Uitgeverij Dammekens, Hemelveerdegem




