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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Sophia VAN NIEUWENHOVE

echtgenoote van wijlen
Mijnheer Marin D’HOSE.,

geboren te Nederbrakel,den 7 April 1841, en
aldaar overleden, den 22 April 1913,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden
————

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam ; inaar ik heb ze met vrengde des herten
verdragen om uwent wille,wetende dat dezen die
in droefheid zaaien, in vreugde zullen maaien.

In het kruis ligt heil, in het kruis het leven, in het
kruis een vioed van bovenaardsche zoetheid.

Th. a K.

Nog stonden wij rond hare sponde haar vol
medelijden {e aanschouwen en reeds lang was zij
de eeuwigheid ingegaan: zoo stil, zoo zacht was
zij ontslapen. Dusdanig is de dood voor dezen die
hunnen God hebben gediend, dusdanig is de dood
der rechtveerdigen.

Beminde Kinderen, Bloedverwanten en vrienden
allen, gedenkt hoe ik mij te midden van u heb
gedragen. Volgt mijne voorbeelden na en weest
mij indachtig in uwe gebeden, Bemint steeds
elkander, helpt elkander en leeft in de vrees des
Heeren. g

Bermihertige Jezus geef haar de eeuwige rust,
. 300-d. afl.
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