De mensch, die in lijden en sterven zich over-
geeft aan den H. Wil van God, ontslaapt in vrede.
H. Alph. Lig.
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Zij was eene deugzame vrouw, vol geloot en
ieverig in het vervullen van hare godsdienstige
plichten : Zij bewaakte nauwkeurig al de wegen
van haar huis en heeft haar brood in ledigheid
niet geéten. Job, 3o.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn
van hen die de opvoeding hunner kinderen ver-
zorgd hebben. H. Hieron. Ep. 7q.

De tijd van lijden is voorbij, uwe smerten zijn
voor altijd geeindigd ; sta op, beminde ziel, ont-
vang de kroon welke de Heer u bereid heeft voor
alle eeuwigheid, Offic, Virg.

Miine lieve kinderen en kleinkinderen, ik ver-
laat u, ik sterf gerust en gelukkig. Voorzeker zal
mijn afsterven uwe gevoelige harten met droef-
heid overstelpen, doch troost u;.want is het af -
scheid bitter, het wederzien in den Hemel zal
oneindig zoet zijn. Hebt dank voor uwe innige
liefde en teedere zorgen, blijft malkander getrouw
en vergeet uwe moeder niet, gij bijzonderlijk,
‘mijne dochter, die den Heere zijt toegewiid.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil |

3oo dagen aflaat

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.




