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ZOET AANDENKEN
aan

CHRISTIAN VAN PEVENAGE

teerbemind zoontje van
Paul en Emilienne De Norre

geboren te Everbeek Ste Marie, de 31 December
1956, en ten Hemel gevlogen te Geraardsbergen,
de 1 Juli 1957.

Het was een engeltje uit Gods tuin
dat hier kwam neergevlogen,
met zoet gelaat en englenhaar
en hemelglans in d’ogen.

En d’ ouders juichten om dat kind,
dat kindje hun gegeven;
zijn lach, zijn kus, zijn schaterend spel
zijn liefde was hun leven!

Zij drukten 't aan hun ouderhart
en wilden 't hier behouden,
ze dachten dat het leven hem
veel heerlijks geven zoude..

O Vaderliefde, Moedermin.
het mocht hier niet verioeven;
'tis hoger leven ingegaan
en 't kan niet meer behoeven!
Het heeft z’n vleugels weer ontpleoid
en is u gaan verbeiden;
en 't heil dat gij hem geven woudt
zal 't U daar voorbereiden!

Dr.Vw A. Modde, Everbeek.

hf - ST



