O Heilig Kruis, onder uwe schaduw hoop en rust ik !

+

Bid voor de ziel
VAN

ZUSTER ANGELA

in de wereld

LUDOVICA-MARIA VAN PLETEREN

geboren te Kortrijk, den 3 April 1857
getreden in 't klooster der Zwarte Zusters
te Audenaarde, den 15 Mei 1878,
gekleed den 12 Augusti 1878,
geprofest den 12 Augusti 1880
en zeer godvruchtig overleden in 't Moederhuis
. te Audenaarde, den 3 Juni 1905.

In hare jeugd was zij op hare hoede voor de strikken
der wereld, zij zegde kloekmoedig vaarwel aan de
vermaken. Door hare onschuld, hare eenvoudigheid,
hare zuiverheid verdiende zij eene der geliefde bruiden

te worden van Jezus. Zij volhardde tot het einde haars
levens in het vervullen der plichten van haren staat.
H. Anna van Jezus: Decret. Beat.
1k smeek u dan... dat gij wandelt der roeping waar-
dig, waarmede gij geroepen zi{t ; met alle ootmoedig-

heid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, elkan-
der in liefde verdragende, ubeijverende om de eenheid
des Geestes te bewaren in den band des vredes.
ad. Ephes. 1V, 1-3.
Zalig zijn ze die vrede stichten! want zij zullen
kinderen Gods genoemd worden, Matth. V. 9.
De gehoorzame kloosterlinge is het edelgesteente
van haar Orde. H. Joseph Calasan.
Allen die haar kenden loofden, eerden en beminden
haar omdat hare stichtende levenswijze getuigenis gaf
dat zij den dienst van God ter herte nam.
H. Vader Aug.
Mijn Jezus, bermhertigheid ! (xoo dag. afl.)
Hert van Jezus, brandend van liefde tot ons, ont-
vlam ons hert in liefde tot U! (300 dag. afl.) ~
Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht!
(300 dag. afl.)

A. Vandendriessche, Audenaarde.




