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voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Alles is ijdelheid, behalve God beminnen en Hem
getrouwelijk dienen. Nav: CH.

De Heer heeft haar door langdurige kwelling
beproefd, haar leven en lijden als een brandoffer
aanveerd. Sap. viI,

Het lijJden dezer aarde duurt maar weinig tijds,
maar de glorie des hemels zal nooit geen einde
nemen.

Laat ons niet moede worden het goede te doen,
want te zijner tijd zullen wij maaien ’tgeen wij
gezaaid ‘hebben. Zoo dan terwijl wij tijd hebben, laat
ons goed doen aan allen. GAL. vI

De naam van Maria is de sleutel des hemels voor
allen die hem godvruchtig aanroepen. H. EPHREM.

Beminde kinderen, draagt groote zorg voor uwen
zieken stervenden Vader ; bemint elkander en ver-
mijdt het gezelschap der boozen... eert God bovenal
en onderhoudt Zijne geboden, dan zal Zijn milde
zegen u in overvloed verleend worden. Vergeet uwe
Moeder niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
\7 jar. en 7 quad. afl.)
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