Mijne ziel zal bij God leveu en mijne Finderen
zullen den Heer dieven.

GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mijnheer

Edward VAN RUMST,

echtgenoot van Mevrouw

Barbara Van der Poorten,

gehoren te Lokeren, den 18 December 1856
en alidaar godvruchlig overleden den 5 Juni 1924,

versterk door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de mensch die de wegen van het kwaad niet
opging , en op het pad der zonde niet te vinden was,
maar die zijn behagen vond in het onderhouden van
Gods wet en Gods gebocen immer voor oogen had.
Al wat lij onderneemt zal gedijen en gelukken.

salm, 1.

De duurbare overledene was een man van geloof,
een man van plicht, een man van zorgen arbeid. Hij
behartigde den welstaud van zijo huisgezin, den bloel
van zijfi bedrijf, de kristene opvoeding zijuer hinderen.
Hij beleed zijn geloof zonder schaamte en 7onder
praal ; hij wandelde voorbeeldig en verdienstelijk voor
God en voor de menschen. Allen die hem kenden eer-
biedigden hem en zijn huisgezin was gelukkig onder
zijne wijze leiding. Zijn alsterven is eene zware beproe-
ving, een wreede slag. Dat de wil des Heereu ge-
schiede!

Duurbare Echigenoote, wij hebben vele gelukkige
jaren samen overgebracht in naarstigheid , in vrede. in
celuk en godsvrucht. Heb dank voor uwe liefde en uwe
goede zorgen. En gij, beminde Kinderen, mijre kroon
en mijue vrengde , vergeet e voorbeelden en de lessen
van uwen vader niet. Ik had bhet onuitsprekelijk geluk
w te zien wandelen op mijne voetstappen; ik sterf met
de vasle hoop dat gij zult volharden Lot op het einde,
Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Miju Jesus, barmhartigheid ! 300 dag. afl

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in u!

500 dag. afl.

Lokeren, druk. Cyr. Drossens-Galle.




