Heer, Gij bracht ons harde slag]:_vlen toe, een bittere
kelk gaaft Gij ons te drinken. — Het zij zo, o Vader.
omdat het U aldus beliaagd heeft.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van

Mevrouw Maria Van Steenberge
Echtgenote van
Mijnheer Remi De Pooter,

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 8 Juni 1880,
en overleden te St. Maria-Lierde, de 2 Juli 1949,
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Zij was een deugdzame vrouw, een onberispelii-
ke echtgenote, een tedere en liefdevolle moeder,
die samen met haar echtgenoot haar huisgezin op-
bouwde in vrede en geluk, en hun kinderen in eer
en deugd hebben opgebracht. Ook mocht zij in vol-
le waarheid haar de woorden van de H. Paulus
toepassen : Mijn roem stel ik hierin dat miin gewe-
ten mij getuigt dat ik in deze wereld in eenvoudig-
heid en oprechtheid des herten hebt geleefd, doende
al wat aangenaam was aan God.

God, die met voorliefde zijn uitverkorenen be-
proeft, heeft haar een langdurige ziekte en grote
beproevingen overgezonden, maar aan Gods wil
volkomen onderworpen, was en bleef zij altijd de
sterke vrouw die haren man ondersteunt en zelf
haar krachten put in het geloof. Tob.

Duurbare Echtgenoot. weest toch niet ontroost-
baar ; gaarne zou ik nog bij u blijven tot uw steun
en geluk, doch gelijk het de Heer gewild heeft, zo
is het geschied. En gij, mijn duurbare zoon, schoon-
zoon en schoondochter, eert en troost uw bedroef-
de vader al de dagen zijns levens. En gij, mijn lieve
kleinkinderen, begrijpt nu wat uw grootmoeder
voor u heeft gedaan, toont mij nu ook uw liefde
met voor mij te bidden, Gij allen, mijn geliefde
bloedverwanten, hebt dank voor uw liefde en ge-
negenheid en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.

De familién De Pooter, Van Steenberge,
Haustraete, Bogaert, DANKEN U.

Uitg. Valére Lafort, Marie-Lierde.




