Reken op den dag vanm morgen niet, omdat gij niet weet
wat het morgen zijn zal: Spr.XXVII

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Clementine Van Steerthem

Echtgenoote van

Ivo VANDER EECKEN

Geboren te Erwetegem den 12 Mei 1864 en er godvruchtig
overledenden 20 Maart 193).
Gesterkt door de troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.
B FREP

Beweenen wij het afsterven dergenen die ons lief zijn eer
als zene afwezigheid dan als een verlies; zoeken wij hen
waar zij zijn : bij Jezus-Ghristus. H. Heer.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam ; al het geluk dezer
wereld verdwijnt op het oogenblik dat we denken ervan te
genieten Daarom laat ons deugdzaam leven om het geluk
te hebben wel te sterven.

Zij was een moedige, christelijke Moeder ; dagen nacht
was zij bezorgd om haar Kinderen om ze op te brengen in
eer en deugd. Omdat zij haar plicht kweet, mag ze zonder
vrees verschijnen voor den Rechterstoel van God.

Mijn duurbare Echtgenoot en Kinderen, gij weent en
ik begrijp uwe tranen : Wij hielden toch zooveel van el-
kander. Maar wees toch niet ontroostbaar. Als gij als
voorbeeldige kristenen leeft zult gij een heiligen dood
sterven en dan zien wij elkander terug. overgelukkig en
voor altijd. Vergeet mij niet in uwe gebeden,

H. Jozef, Patroon van den goeden dood, bid voor ons.
100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht, 300 d. afl,

Uitg. Rouckhout — Erwetegem




