Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde
bezitten. MATTH. V. 3.

BIDT VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

ANGELUS VAN TIEGHEM

Schatbewaarder der Kerkfabriek,
Ondervoorzitter van’t Genootschap van den H. Fransiscus,
Lid van’t Broederschap van den Zoeten Naam,
en Eerelid van den Onderlingen Bijstand,

geboren te Caster den 14 November 1845
en overleden te Wannegem-Lede den 20 Maart 1917,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer. Gij hebt mij bij mijne rechte hand gehouden, Gij
hebt mij geleid volgens Uwen wil en met eer overladen,
mij in Uwe armen sluitende. Psi 72,

Deze man misachtte niemand en deed niemand nadeel;
hij heeft noch kwaadsprekendheid noch laster gekend,
en uit liefde tot God bewees hij geern dienst aan een-
ieder. H. BERNARDUS.

Omdat hij aangenaam was aan God, was het noodig
dat hij beproefd werd.

De werken van bermhertigheid heeft hij geoefend.
Vergeef dus, Heer, wat hij tegen U mag misdreven heb-
ben ! Dat Uwe bermhertigheid, Uwe rechtveerdigheid
ten zijnen opzichte te boven ga. Treed met hem niet in
oordeel, Gij die beloofd hebt bermhertig te zijn met
degenen die bermhertigheid zouden geoefend hebben.

H. AuGusTiNus.

Bloedverwanten en Vrienden, indien gij mij waarlijk
bemind hebt, toont het nu met mijne ziel in uwe gebeden
indachtig te wezen.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

‘7 jaren en 7 quad. afl.)

R. L 2.




