Uw wil. o E er, geschiede op aarde als in den Hemel.

T BID VOOR DE ZIEL +

van Mijnheer

Polidor Van Turtelboom_

echtgenoot van Mevrouw
Emma VAY BETTESORNE
Geboren te St Maria-Audenhove den 24 Mei 1864
en aldaar s-hielijk overleden, den 21 Juni 1934
Gesterkt door de HH. Sakramenten der ‘$tervenden.
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De onverbiddelijke dood heeft hem aan
onze liefde en vriendschap ontrukt, en hijdie
het geluk van ons leven en de vreugd van
ons hart was, is verdwenenin een oogenblik.

Hoe wijs en voorzichtig zijn dezen die het
uur van hun dood gedurig voor oogen
hebben enzich dagelijks door een christelijk
leven tot dien ontzaglijken oogenblik voor-
bereiden, want de dood leert ons dat alles
ijdel is in deze wereld, behalve God dienen
en hem beminnen.

De duurbare overledene kwijtte wel zijn
kerkelijke plichten en was goed in den om-
gang met zijn evennaaste, daarom zal zijn
aandenken in eere blijven.

Beminde Echigenoote, Kinderen en
Kleinkinderen, onderwerp U aan Gods
raadsbesluiten en bid veel voor mijne ziele
zaligheid. .
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d, afl.
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