Gij weet niet wat het is zijn land te derven,
En gansch verlaten in het vreemde sterven!
Het is voorwaar de grootste zielesmart

Dat ooit verduren kan het menschenhart.
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De zon zal u niet meer tot daglicht dienen, en
de glans der maan u niet meer beschijnen : magsz

de Heer zal u zijp tot een eeuwig licht en wwesGod
tot uwe sierlijklieid. Isaias 41.

Geheel dit sterfelijk leven is ol ellenden, en
rondom met kruisen geteekend. . Th.a Kemp.

Het is zeker en vast dat de Heer de zielen zeer
genadig js dergenen die ginder sterven na al dat
lijden en in de pijnlijkste en droevigste omstandig-
heden ooit door mensch beleefd.

Gelukkige stonde, wanneer Jezus ons oproept uit
de tranen tot de vreugde des geestes. Th. a Kempis.

Lieve Echtgenoote en duurbare Kinderen. Wie
had gedacht dat ik u verliet om nimmer meer weer
te keeren? Edoch Gods wil is geschied, en daar
kan noch mag niemand aan weérstaan, wij moeten
buigen voor zijne besluiten. 1k vraag u mij wel
indachtig te wezen in uwe gebeden en dat God u
allen zegene in afwachting dat wij hierboven elkan-
der wederzien. Vaartwel.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(3004d. afl.)
R. I. B

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




