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Bid voor de Ziel
A van

~-PETRUS VEKEMAN-

echtgenoot van
Maria-Theresia De Paepe
geboren te Godveerdegem, den 29 Augusti 1834 en .
godvruchtig in den Heer ontslgpen te
St-Goorix-Audenhove, den 8 Februari 1917, ver-
sterkt door de H, Sakramenten der Stervenden.

De wijsheid is bij bejaarde menschen .te vinden?
en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang
jeven. Job, XII, 12.

Vele menschen viuchten het gedacht der dood,
omdat zi) die vreezen, maar de middel om geene
reden te hebben van ze te vreezen is van er dikwijis
op te denken en er zich gedurig toe te tereiden. be
duurbare overleden voelde de dood naderen, maar
vreesde ze ne niet; mef recht en reden mocht hij
metden H. Paulus uitroepen: Heere, ik heb den
goeden strijd gestreden... in U stel ik_al mijne
hoop. ! 2

O Maria, mijne goede moeder,onder uwe .bescher-
ming neem ik mijn toevlucht.. bid voor mij, toon
mij na dit ballingschap de gezegende vrucht uws
lichaams.

Vaartwel teergeliefde Ecntgenoote, dank voor
uwe liefde en goede zorgen. Beminde Xinderen, gij
hebt mij bemind op aarde, toont mij uw liefde met
voor mij te bidden, :

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.300d.a

Dr.De Keyser en Schautteet, Sottegem




