GELOOJFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.
Een kristelijk leven is de weg tot eene zalige dood,
en een zalize dood is de ingang tot het eeuwig leven.
H, Ambrosius.
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Golvruchtig en deugdzaam was zijn leven, hij was
van iedereen geacht, omdat hij den Heer vreesde en
niemand sprak het minste kwaad van hem. Job Viil.

Hij is heengegaan, zooals hij immer in ons midden
had geleefd, met diepe overtuigingen in allen een-
voud des harten, omden wil te volbrengen van zijn
hemelschen Vader.

Hoe benijdenswaardig is het heengaan naar het huis
Yan den hemelschen Vader, na zulk verdienstenvol

even.

Beminde Echtgenoote, wees niet ontroostbaar in
uwe droefheid, dat de rust waarin ik getreden ben, U
in het gepeins mijner dood verzachtte.

Geliefde Kinderen, eert uwe Moeder alle dagen
haars levens, bemint elkander gelijk ik U bemind heb
en doet hetgene den Heere aangenaam is.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.

R. I. P,

Hoogstraten — Drukk. J. Haseldonckx




