Bewaar in uw hari het aandenken uwer moeder
en vergeet haar niet in uwe gebelden.  Bcel. XXXVl

5
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
Toeresia VERGALILE.,
weduwe van d’heer
PETHUS VAN LIERDRE,
geboren te Deftinge den 5 Juli 1841 en overleden
te Schendelbeke den 29 Maart 1921,
versterkt door de HH Sacramenten der stervenden
st s
Zij heeft nauwkeurig gewaakt op al wat in haar
huis omging en zij heeft nigt leex haar brood ge-
eten, Pr.XXX1.
Wie God vreest moet de dood niet  vreezen, het
zal wet hem welgaan en op ziin sterfbed zal hij.
gezegend worden,
Gelukkiz deze die zijn betrogwen stelt mh,i
H. Hart van Dengene dic ons moet oordeelen.

Zii onderhield stiptelijk den eersten deagen -

tniste nooit dien day tof de H. Tafel te naderen.

Mijne duurbare kinderen ik verlaat een dal van
tramen om het rijk des Hemels binnen te treden.
fiebt dank voor uwe goede zorgen... daarboven
zullen wij elkander eens wederzien.... vergeet mi
niet in uwe gebeden,

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne
zaligheid. 300 dagen ail.

R. i B

Druk. Vande Maele, Geeraardsbergen.




