Gelijk eene pas ontloken bloem door den storm
wordt neergeslagen, alzoo verschijnt de mensch een
oogenblik en verdwijnt hij.

'
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Godvruchtig Aandenken

VAN

Bernardina - Jeanne - Catharina
VERHASSELT e

dochtertje van Antoon Verhasselt en Jeanne-
Louise Timmermans

geboren te Dilbeek den 25 November 1935, en aldaar
Y aan de zorgen en liefde harer ouders
ontrukt den 18 Juni 1936.

‘Wij hoopten.... Maar w’en wisten niet,
’t Is God alleen die alles ziet,

Dat g’ons zoo vroeg gingt afgeplukt,
Geroofd zijn ea schier weggerukt !

Helaas, hoe scheurt ons hart en doet
Het zeer, omdat het missea moet
Hetgeen ’t niet missen wil noch zal,
’t En zij om U, 0 God van al!

Hebt gij het dan, o goede God,

En zie ons kindje geerne, tot e
Gij ons ook, die altijd leeft;

Den hemel.... en ons kindje geeft!

Eene Engelenmis, waarna de begrafenis op liet
kerkhof van Dilbeek, had daar plaats op Zaterdag
20 Juni, te 8 uur.

J. Ceuppens te Dilbeek.




