H. Hart van Jezus, ons‘toekome uw Rijk.

T Te zaliger Gedachtenis
van Heer

EDWARD VERKEYN

Echtgenoot van Vrouw

Mathilde Vannieuwenhuyze

geboren te Torhout den 10 October 1860
en er schielijk overleden den 30 Juni 1936.

Hij waslid van de Broederschappen van’t H. Hart,
het H. Sacrament, de H, Barbara en de H. Appolonia.

Die man was vroom, voorzichtig, nederig en kuisch
en leidde een zeer verdienstelijk Ieven. Hij vond zijn
behagen in het bijwonen der H. Mis, Onbekwaam**
zijn om naar de kerk te gaan, zegde hii, dat vrees ik
meest van al. Ook spaarde hem God dit verdriet en
riep hem haastig uit de wereld. Een schielijke dood
is niet te ontzien voor iemand die altijd bereid is om
te sterven.

God bemint den blijmoedigen gever. Welnu de
overledene was een toonbeeld van blijmoedigheid en
van vrijwillige oyergave aan den wil Gods. Alzoo
heeft hij een gelukkig leven genoten op aarde ; daar-
enboven bezat hij de achting en de genegenheid van
allen die hem kenden en zijn loon zal overvloedig
zijn in den hemel.

Lieve Vrouw, Kinderen, Kleinkinderen, Bloedver-
wanten en Vrienden, wij waren aan malkander op
aarde en dat was onze grootste blijdschap, maar het
aardsche kan niet blijven duren. Nu dat het op
scheiden aankomt, vraag ik uwe gebeden. Ik zal
voor ubidden opdat wij malkander mogen weder-
vinden in de gelukzalige eeuwigheid.

Vaartwel en tot wederziens !
Jezus, barmhartigheid !

Druk. Firma Becelaere, Torhout.




