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7 BID VOOR DE ZIEL T
van Mevrouw

MARIE VERMASSEN

Echtgenoote van
VITAIL, COUVELIER
Geboren te Godveerdegem, den 20 April 1857. en al-
daar godvruchtig overleden. den 19 Juli 1933 ver-
sterkt. door de H.H. Sakramenten der stervenden,
Zij was lid der Derde-Orde en van de vereenigde
gebeden.

Gelukkig de man eener brave huisvrouw, want
het getal zijner jaren wordt dubbel.

Eene wakkere huisvrouw is de vreugde van haar
man, en hij zal zijne levensjaren in vrede vervulien.
Eene goede vrouw iseen heerlijk lot; als lot van hen
die God vreezen‘ wordt zij den man gegeven.

Eccl. XXvI 1—3.

| _In deze bewoordingen beschrijft ons den H

| Geest het geluk van een man, die een goede echtge’
noote bezit. De echtgenoot van deze dierbare over-
ledene getuigt zelf dat hij zoo gelukkig is geweest ;
“Zij mag gerust sterven, zoo zegt hij, want zij heeft
altijd al hare plichten volmaakt vervuld; zij mag ge-
rust voor den rechterstoel van God verschijnen,
want zelden zal Hij zulk eene vrouw zien verschij-
nen hebben...

Beminde echtgenoot, vaarwelen totin den He-
mel waar wij voor eeuwig zullen te samen gelukkig
zooals wij het reeds geweest zijn gedurende gansch
ons echtelijk leven. Dierbare kinderen. want, alhoe-
ﬁel ik u niet in mijn schoot hebgedragen doch wel

1 mijn hart, zoo mag ik u wel mijne dierbare kinde-
en noemen: dank voor uw eerbied en liefde voor
mij, wij ziijn {e saam toch zoo gelukkig geweest,
volgt steeds mijne lessen en vootbeelden na en
steeds zult gij gelukkig zijn; bid allen voor mij
gansch uw leven, doch gij bijzonder, zuster Marcel-
la. wier roeping ik zoo gelukkig was te zien ontkie-
men en tot goed einde te helpen leiden.
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