" Gedenkt in uw gebeden
de ziel van Zaliger

MARIE VERPLANKE

echtgenoote van den overiedene
Francis Roeland

geboren te Everbeke (Belgi€) den 25
December 1858 en godvruchtig in den
Heer ontslapen te St. Alphonse den 22
Juni 1933 voorzien van de laatste
Heilige Sacramenten.

7ij was eene zeer godvruchtige
vrouw, een zorgvolle moeder en werd
van iedereen hemind.

Gelijk de sterke vrouw van het
Evangelie, heeft zij de leering van
onzen Zaligmaker in achting gehouden
en daarin vond zij den moed om
zieken te verzorgen en weemoedigen
te veriroosten. Ontelbaar zijn hare
werken van liefdadigheid voor hare
medemenschen. In nood en ongeluk
vond iedereen in haar een medelijdend
hart. Hare gedachtenis zal in zegen-
ing blijven.




