UW WIL GESCHIEDE
OP DE AARDE ALS IN DE HEMEL

_'_

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Hendrik VERSTRAETE

geboren te Neder-Over-Heembeek, op 22 oktober
1900, en overleden te Brussel Il (N-O-Heembeek),
na een langdurige ziekte, op 13 jantari 1961, voorzien
van de Genademiddelen van onze Moeder de Heilige
Kerk.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de teraarde-
bestelling, zal pisats hebben in de kerk van SS.
Pieter en Pauwel te Neder-Over-Heembeek, op
MAANDAG 16 JANUARI a.s., te 10 uur.

Vergadering ten sterfhuize :
Heembeeksestraat 80, te 9,15 uur

De rechtvaardige sterft gerust, omdat de dood een
einde stelt aan 't lijden, en de deuris van de eeuwige
volmaakte rust.

Wie hij ontving, hij gaf ze wijze raad. Nooitis iemand
die hem om hulp vroeg, zonder vertroosting mogen
heengaan. Zijn rijke ondervinding in alle aspecten van
het leven stelde hij onatgebroken ten dienste van jonge
mensen die hun toekomst gingen opbouwen. Hij minde
het werk met de handen ; nooit was een last te zwaar,
een onderneming te stout, een verwezenlijking te
groots.

Vaarwel dierbare familie en beste vrienden. Ons Heer
heeft me van hetlijden verlost en roept me ten Hemel
Ik ga nu bid om zegen voor U allen die zo lief jegens
mij geweest zijn.

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

Jezus, Maria en Jozef! (7 jaren atl.)

Druk. J. Van Moer, N-O-H.




