Heer, Gij hebt degene die ons duurbaar was weg-
gerukt! en die het geluk van ons leven uitmaakte
is verdwerlen. Job. XXX. 15.

T BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER i

Isabella VERVONDEL

weduwe van

Leonardus PEYSMANS

Echtgenoote van

Jan-Baptist TAELEMANS

geboren te St-Agatha-~Berchem, den 8 November 1873
en godvruchtig overleden in het gasthuis te Ukkel,
den 30 Januari 1936,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

o

De duurbare overledene was eene dier vrome
christenen, van wien de H. Paulus zegt : de recht-
vaardige leeft uit geloof ; hij bewaart de christene
grondbeginselen van den ouderlijken stam, en zijn
leven was eene aaneenschakeling van plicht en
goede werken.

Mijn God, zouden wij U durven vragen, Gij zoo
goed, zoo rechtveerdig en zoo wijs, waarom Gij
ons dit wezen ontrukt, dat wij zoo teederlijk be-
minden ? Mysterie |... Wij aanbidden o Heer, uwe
schikkingen zonder ze te begrijpen, maar geef ons
de kracht om ze aan te nemen zonder morren.

Vaarwel, duurbare Echtgenoot, mijne loopbaan
is hier ten einde... Ik verlaat deze aarde in volle
overgeving aan Gods wilen hoop dat wij ons in
een beter leven zullen wederzien om niet meer
gescheiden te worden.

Beminde Kinderen, duurbare Kleinkinderen
en Bloedverwanten, weest mij gedachtig bij den
Heer, ik ook zal u niet vergeten ; hebt dank voor al
uw zorgen. Denkt dat wij niet voor de aarde maar
voor den hemel geschapen zijn waar wij eens voor
altijd malkaar zullen wedervinden, in volle vrede
eneeuwig geluk.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx




