Alle dingen hebben huanen tijd en alles .- ¢
voorbij op de wereld : tijd van geboren te worden
en tijd van te sterven. (Eccl. 1II 1 en 2}
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Ach ! wat is toch het leven van den mensch hier
op aarde ? Eenrook die verschijnt en welhaast in
de iucht verdwijnt. (R Jac. IV - 15)

Weest dan altijd bereid, omdat gij niet weet wan-
neer de Heer zal komen (Matth. XXIV - 42)

Hoe wijs is de mensch, die, binst zijn leven op
aarde, zoo leeft gelijk hu wenscht te zijn in de uur
van zijne dood (Nav. Christi)

Indien wij hier met Christus lijden, zullen wij
hiernamaals met Hem verheerlijkt worden.

(Rom. VIII - 17)

Heb medelijden met mij, Heer, volgens uwe on-
eindige bermhertigheid. Ps. 50).

Aan u allen, die mij op aarde bemind hebt, vraag
ik maar eene zaak, het is dat gij mij in uwe gebe-
den niet zoudt vergeten. (H. Ephrem)

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudems'

(300 dagen afl.)

Mijn Jezus, wees mij genadig {100 dagen afl.)

Wed. Wattyn, Bevere.




