H. Hart van Jezus, zaligheid van die in U hopen,
hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.
(Litanie v.’t H. Hart).

" BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SYLVIE VAN WAYENBERGHE

echigenoote van Mijnheer
BERNARD DE ROECK

geboren te St. Maria-Lierde, den 26 Maart 1876, en
aldaar godvruchtig overleden, den 12 Oktober 1936,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Liefde noch zorgen hebben gebaat ; God had het

z00 beslist: zij die ons lief was werd ons ontnomen.
(H. Aug.)

Zij was een waardige en wijze vrouw die den weg
van den vrede bewandelde al de dagen van haar
leven. Immer acht nemend op de welvaart van haar
huisgezin, had ze er alle zorg voor over, tot hulp en
steun van haar echtgenoot, tot geluk en zegen van
haar kinderen. Eenvoudig in den omgang, altijd
vriendelijk, was zij gewaardeerd door al wie met
haar in betrekking kwamen.

Veel heeft zij geleden in haar laatste levensdagen
maar met volle verduldigheid en onderwerping aan
Gods wil, verzekerd van de waarheid der woor-
den « Gelukkig de mensch die de beproeving lijdt,
want na dat hij beproefd is geweest zal hij de kroon
des Heeren ontvangen ».

Lieve echtgenoot gaarne had ik nog eenige jaren
in stil huiselijk leven gesleten : God heeft er anders
over geschikt, zijn H. Wil geschiede.

Dierbare kinderen en kleinkinderen die ik 4l zoo
bemind heb en bemin, bewaart mijne gedachtenis
in uw hart en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart yan Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Druk. Lafort, Maria-Lierde.




