Heere, gij hebt mij van jongs af bewaard en
de liefde voor de wereld van mij weggenomen :
ontvang thans mijn ziel. Off. S. Dyath.
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TER ZOETE GEDACHTENIS van Juffrouw

Maria Stephanie Van Wesemael
Dochter van Mijnheer JAN-BAPTIST en
MARIA-THERESIA DE SUTTER

geboren te Krpe den 12 Juli 1913 en alhier
zachtjes in den Heer ontslapen den 11 Juni
1936. Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie der Jonge
Dochters, van den Bond van 't H. Hart en van
den Wekelijkschen Kruisweg.

Godvruchtig, voorzichtig, ootmoediy, eerbaar,
heeft zij een leven zonder vlek geleid...... Aldus
heeftzij in weinige jaren vele tijden afgedaan.
want een vlekkeloos leven evenaart een hoogen
ouderdom. H. Off. Sap. C IV.

Maria, ik was uw kind, toon dat gij mijn moe-
der zijt.

Lieve Ouders, gij hebt mij bemind, gij hebt mij
door wijzen raad in de deugd opgeleid, daarom
sterf ik gerust en gelukkig. Ik hoop dat de God
der Bermbhertigheid mij zal opnemen in het
hemelsch vaderland en mij zal toelaten u, van uit
het hoogste des Hemels, honderdvoudig terug te
geven al wat gij, uit goedheid, op aarde voor
mij gedaan hebt.

Lieve Broeders en Zusters, weest niet on-
troostbaar in uw droefheid ; dat de vrede dien
ik ben ingegaan uw weedom verzachtte.

En gij beminde Congreganisten, vergeet uw
medezuster niet.

Heer Jesus, goede Moeder Maria, schenkt aan
uw dienares Stephanie den eeuwigen vrede.

Aliten van Geloof, Hoop en7Liefde.
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