Ik heb druk en weedom gevonden en den naam des

L
ZALIG AANDENKEN

Heeren aanroepen.

# van Mijnheer

'Frans Van Wielendaele

zoon van Mijnheer

Hector en Mathilde COPPENS

geboren te Nederbrakel den 4 Augustus 1916
en er godvruchtig overleden den 6 September 1931
Versterkt door de H.H. Sakramenten

Gelijk eene pas ontloken bloem onder de voeten
wordt getrapt alzoo verschijnt de mensch een oogen-
blik en verdwijnt. De zon des levens is voor hem
vroegtijdig weggezonken; de hand des doods heeft
hem getroffen te midden zijner dagen. - Doch hoe zoet
is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad
te hebben tot het Hert van dengene die ons moet
oordeelen. -

Woaarom bleef mijne smert duren en was er geene i
hoop voor mijne kwaal, zoodat zij weigerde geheeld te
worden omdat Gij O Heer gehandeld hebt volgens ¢
uwen Heiligen wil. De naam des Heeren zij gebenedijd -

Gesterkt door een grenzeloos betrouwen op Maria
heeft hij met eene voorbeeldige verduldigheid de pijnen
zijner langdurige ziekte verdragenenis in den Heer heel
zachtjes ontslapen met eene volkomene onderwerping
aan den wil des Heeren.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, te vroeg ben
ik aan uwe liefde ontrokken. Weent toch niet als deze
die geene hoop hebben. Ik verlaat een tranendal voor
den Hemel, Daar zal ik voor u allen bidden dat Hij u
honderdvoudig teruggeve wat uwe goedheid voor mij
op aarde gedaan heeft. Gij, vergeet mij nietin uwe ge-
beden en H. Communién.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust 100 d. afl,

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afi.

Druk. Wed. O.Surdiacourt,-Blommaert, Nederbrakel




