Geloofd zij Jesus-Christus! Amen
.i‘
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

‘Floridle VAN WYMEERSCH

echtgenoote van Mijnheer
Omer GAUBLOMME

geboren te Nederbrakel,

den 11 Oktober 1868 en aldaar godvruchtig in den
Heer ontslapen, den 10 December 1940,

versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden

Zij was lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus van Assisié en van het Broederschap
van het H. Hart.

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel
geleefd heeft. De rechtvaardige sterft gerust; zijn
dood is slechts de overgang van het tegenwoordi-
dige tot een beter leven. H. Aug, - H. Bern.

Zij was het beeld der kloeke vrouw van het H.
Schrift. Zij wijdde haar leven toe aan het geluk van
haar echtgenoot; met hem voelde zij zich gansch
€én in alle omstandigheden van haar leven. Zij
stichtte haar kinderen door haar diep godvruchtig
en werkzaam leven, en zij werd ook van hen be-
mind en gezegend. Haar hart was het middenpunt
van haar familie en 't was dan ook alles voor
flkaar in den stillen vrede van een echt kiistelijk

even.

O Heer, ik heb hevige pijnen in mijn lichaam
geleden ; maar, ik heb ze met vreugde des harten
verdragen uit liefde tot U. 2 Mach VI, 39,

Duurbaar Echtgenoot, beminde Kinderen en
Kleinkinderen, mijnaandenken blijve uw troosten-
gelenlevensgids,ons beide bede elkanders bijstand.
Om uw aller liefde dank en vaartwel ! =

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl,
Rl = o

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel




