Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust!

BID VOOR DE ZIEL
g van Mijnheer

GUSTAAF VAN WYMEERSCH

Echtgenoot van Mevrouw
VICTORINE LOMAN

geboren te St. Martens-Lierde den 27 October 1863,
en er godvruchtig overleden den 18 Januari 1936,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Niets is duwrzaam hier op aarde; alle geluk
dezer wereld ontsuapt ons op het oogenblik dat
men denkt hetzelve te gaan genieten.

Het leven van den mensch is een strijd van de
wieg tot het graf ; ieder oogenblik is een stap tot
de eeuwigheid. God mengelt op deze aarde ‘het
geluk met bitterheden, opdat wij een ander geluk,
dat niet bedriegiijk is, zouden zoeken. H. Aug.

Daar denle 1 de menschen maar al te weinig
aan. Maar de duurbare overledene dacht er wel aan;
* en daarom heeft hij zooveel mogelijk zijn leven, ziin
werken en ock zijn lijden doen dienen tot glorie
van God en tot zaligheid zijner ziel.

Hij was eenvoudigen rechtzinnig van hart, voor-
zichtig, vol van geloof, hoop en liefde tot God.

Heer, gij hadt hem ons geschonken voor ons ge-
luk; gij eischt hem van ons terug; wij offeren
hem aan U op zonder klagen, maar het hart vol
droetheid. H. Ephrem.

Vaarwel, beminde echtgenoote; vaarwel duur-
bare kinderen ; troost U in den Heer ; Gods wil is
geschied. Bemint elkander en onderhoudt Gods
geboden ten allen tijde van uw leven, opdat gij,
mijn talrijk kroost, eens moget mijne gloriekroon
uitmaken. Eerbiedigt uwe moeder, weest haar steun
en troost, opdat God u zegene volgens zijn beloite.
Vergeet uw vader niet. maar weest hem indachtig
in uwe dagelijksche gebeden, tot wij malkaar eens
weér zien in den hemel. :

Zoet Hart van Maria wees mijn heil! (300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.




