GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

1.

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Kamier VAN WYMEERSCH

Lid van 't Genootschap v. d. H. Franciscus-Xaverius
van den Bond vaun 't H. Hart
en andere godsdienstige vereenigingen.
Geboren te Nederbrakel den 15 December 1859
en overleden te Michelbeke den 11 April 1934

Versterkt door de HH. Sacramenten der sterveaden.

De Duurbare overledene was een bezadigd, kalm
en wijs man, minzaam in zijn omgang. gedienstig
voor allen. De goedheid van zijn bart verwierf hem
talrijke vrienden en zijn rondborstigheid de achting
van allen.

Zooals hij was in ziin leven, bleef hij ook in zijn
uiterste ; gerust en kalm, den dood nu als Gods
heilige wil met gelatenheid aanveerdende.

O Maria, 't is aan U dat ik mij van mijn kinder-
jaren af heb toegewijd — wees nu gegroet — o sleu-
tel van het Hemelsch Paradijs.

Mijn beminde Broeders en bloedverwanten vaar-
wel. hebt dank voor uwe genegenheid en licfde, ver-
geet mij niet in uwe gebeden. Gij vooral, mijn Neef
Priester. bid voor mij aan het Altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Urukkenj ]uzs.f De Ruyver, Nederbrakel




