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BID VOOR DE ZIEL VAN
Petrus VAN WYMEERSCH

echtgenoot van
MARIE DE METS
geboren te Segelsem den 16 Qctober 1893
en godvruchtig overleden te Lens (Frankrijk)
den 26 juni 1928
versterkt door de laatste HH. Sacramenten
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De oorlog woede en velen sneuvelden op ‘t veld
van eer, Petrus streed en stond in "tvuur en op
‘t glorierijke altaar van 't vaderland werd hij het
slachtoffer van den dood niet! Hij streed ! maar
zie | nu datde roes van ’tstrijden is uitgewoed,
velt hemde dood in denbloei der jaren, hij velt
hem neer, zoo listig en onverwacht, dat hij die

jaren lang alle gevaren had getrotseerd en alle
vermoeinissen had doorstaan, nu ineens wordt
getroffen, en daar nu ligt levenloos en koud in de
kille romarming van de onverbiddelijke dood. O
dood, dat is uw zege ! maar wacht ! kort is uwe
zegestond. Daar rijst nu het licht van 't Geloof!
En de triomf van den dood verdwijnt, want voor
ons kristenen leeft Petrus reeds in ’t andre leven,
waar hij in eeuwigheid met de zijnen zal gelukkig
wezen !

Daarom, o Beminde vrouw, mijne trouwe gade,
daarom, o lieve moeder, en familie, hebt hoop op
een gelukkig wederzien, en droogt uwe tranen,
in de sterke overtuiging dat wij samen zullen
zalig wezen in den schoonen hemel.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.




