GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS!  Amen.

Bid voor { de ziel

: van Miinheer
René VAN WIJMEERSCH
echtgenoot van Mevrouw

CELESTE GUISME

geboren te St. Martens-Lierde, den 27 December 1874,
en schielijk overleden te Nederbrakel den 24 Mei 1936.
Gezalfd met de H. Olie.

Lid van den Bond van het H. Hart en
van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius,

De dood leert aan de menschen zoo duidelijk wat
het leven van den mensch is. Vandaag leeft hij nog
in volle gezondbeid en morgen is hij niet meer, Daar-
om, als de dag begint, denk, o mensch, dat gij mis-
schien den avond niet zult krijgen. God komt ons
halen als een dief in den nacht. Laten wij dan dagelijks
voor God leven en werken om wel te mogen sterven.

Deze wijze en kristeliike levensregel had de duur-
bare overledene steeds voor oogen, zoodat hij door
den dood niet werd verrast. Hij was immers altijd
een onberispelijk echtgenoot en een zorgvuldige vader
die waakte over de belangen van zijn huisgezin en
zorg droeg voor de opvoeding van zijn kind. Hij
was goedhartig en gedienstig jegens iedereen en daar-
om werd hij bemind van allen die hem kenden.
Oppassend lid van den bond van het H. Hart en ge-
trouwe Xaverius-zoon bleef hij verkleefd aan den dienst
van God en aan de leering van zijn overtuigd geloof. —
Aldus van God en van de menschen bemind zal zijn
gedachtenis in zegening blijven.

Beminde echtgenoote, duurbaar kind, wilt niet
overtollig weenen 200 als de menschen die geen geloof
noch hoop hebben : ik ben u slechts voorop gegaan
naar het eeuwig geluk. Onze liefdebanden blijven on-
verbroken. Laten wij elkaar gedenken in onze ge-
beden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.




