De dood der rechtvaardigen is geen dood, zij ontsla-
pen zachtjes op aarde om in den Hemel te ontwaken!

1.

Bip VOOR DE ZIELELAFENIS
van Mejuffer

Eulalie-Marie Van Wynendaele

geboren te Bevere-Oud., den 12 Februari 1866 en zeer
godvruchtig overleden te Oudenaarde, den 21-2-1944,

gesterkt en getroost door de genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Ze is gestorven... onderworpen aan Gods H. Wil en
gerust heeft zij "t einde zien naderen van haar sterfelijk
leven: kostelijke gunst voor haar die tot den Heer ging,
en allerzoetste troost voor hen die blijven.

Want de dierbare overledene muntte uit door de
vroomheid harer godsvrucht, de zachtmoedigheid harer
inborst, de vriendelijkheid van gemoed en de edelmoe-
digheid van haar hart. Haar leven was eenvoudig maar

‘voorbeeldig; elk oogenblik was dienende liefde voor
haar naastbestaanden en verdienstelijk voor God. Haar
helder verstand verlichtte al haar daden: in haar edele
ziel waren al de deugden ontloken en wonderschoon
uitgebloeid.

Met engelachtig geduld verdroeg zij de beproevingen
welke de Goddelilke Voorzienigheid haar overzond,
kloekmoedig droeg zij "t leven, vol zorg wakende over
hare dierbaren als een liefdevolle moeder, stipt in 't vol-
brengen vanal hare plichten, kalm en berustend waren
hare laatste dagen, stichtend en treffend haar afsterven.

Om dit alles ontving ze de zegekroon in 't land van
vrede en gelukzaligheid.

Haar gedachtenis zal in zegening blijven...

Vaartwel, teergeliefde zusters en familieleden, treurt
niet om mijn afsterven ; ik ben nu gelukkig bij den Heer
waar ik samen met ons dierbare algestorvenen op u
wacht. Hebt dank voor uwe liefde en genegenheid, laat
me thans voortleven in uw dankbaar gemoed en uwe
dagehijksche gebeden.

Barmhartige ]Jezus, geef haar de eeuwige rust!

7i.&7 q. afl.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere.




